WIJ HEBBEN EEN GEBOUW EEUWIG IN DE HEMELEN
2 Kor. 5:1-5

"Want wij weten, dat zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt,
wij een gebouw hebben van God, een huis niet met handen gemaakt, maar
eeuwig in de hemelen”.

In dit gedeelte zou ons geleerd worden, dat de mens na gestorven te zijn
direct in de hemel leeft, immers, wanneer ons aardse huis deze tabernakel
(ons lichaam) gebroken wordt hebben we (direkt?) een gebouw van God,
een nieuw huis, een nieuwe woonstede. Deze gedachte is toch niet juist. De
volgende verzen zullen ons dit duidelijk maken.

"Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit de
henel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen
gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten,
bezwaard zijnde: nademaal wij niet willen ontkleed maar overkleed worden,
opdat het sterfelijke door het leven verslonden worde".

De vraag is hier vanzelf: Wat is dat gebouw en wanneer heeft men dat? Wat
leert Paulus ons hier? In vs. 1 heeft hij het over het gebroken worden van
onze aardse tabernakel, waarmede hij ongetwijfeld het sterven bedoelt. Dat
sterven noemt hij een ontkleed worden, waardoor men naakt gevonden zal
worden, d.w.z. dan zal hij in de doodsstaat komen te verkeren. Maar dat wil
hij niet. Neen! Hij wil liever overkleed worden: Wanneer heeft dit plaats en
wat is dat? Daarover laat Paulus ons niet in het onzekere. Het overkleed
worden betekent: "dat het sterfelijke door het leven verslonden worde".

Doch wanneer gebeurt dat? Direkt nadat men gestorven is? O neen,
daarover heeft Paulus ons reeds geschreven in 1 Thess. 4 en 1 Kor. 15 : 51—
54. Het gebeurt bij Christus' wederkomst wanneer de opname van de dan
levende gelovigen plaats heeft en de opstanding uit de doden een feit
wordt. Lezen we daartoe het laatstgenoemde Schriftgedeelte.

"Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij
zullen allen veranderd worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de
laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk
opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke
moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid
aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan
hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan (en
niet eerder D.H.) zal het woord geschieden, dat geschreven is; "De dood is



verslonden tot overwinning", of naar 2 Kor. 5 : 4: "Opdat het sterfelijke door
het leven verslonden worde".

Zolang wij hier op aarde leven, wonen wij uit van de Here, omdat wij in ons
aardse huis inwonen. Maar wanneer wij, zoals Paulus wenst, uit ons aardse
lichaam uitwonen, en met ons opstandingslichaam overkleed worden, dan
wonen wij in bij de Here. Dat is de gewenste toestand. Liever een hemels
lichaam, waardoor wij bij de Here inwonen. Eerst door verandering of
opstanding wordt dit werkelijkheid.
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