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De doodsslaap achter ons? 

 

 

In een christelijk maandblad (dat zich presenteert als “Bijbelmagazine”) 

en in het algemeen door ons gewaardeerd wordt, lazen wij onlangs het 

volgende: 

 
“Als gelovige mag je zeggen dat je met Christus bent opgewekt uit de dood. Bovendien 

zijn wij met Hem levend gemaakt en gezet in de hemelse gewesten. Maar dat we 

opgewekt zijn uit de dood is werkelijk één van de grootste wonderen. Daarmee 

hebben wij de dood achter ons gelaten. “Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, 

en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten” (Efe.5:14). Wij zijn al wakker 

(opgewekt), maar nog niet opgestaan. In het grootste deel van de Bijbel zien we dat 

wanneer iemand sterft, hij in het graf blijft wachten totdat hij geroepen wordt 

wanneer hij opstaat. Je wordt wakker gemaakt en dan sta je op. In lijn daarmee schreef 

Paulus gedurende de Handelingentijd dat gelovigen van toen opgewekt zouden 

worden. Deze opwekking lag in de toekomst. Maar in de late brieven van Paulus, die 

specifiek over ons gaan, lezen we dat wij al wakker zijn gemaakt. We zijn met Christus 

opgewekt. “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, 

waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit” (Kol.3:1). Daarop moeten we 

gericht zijn. Paulus is de enige apostel die hierover schrijft en hij doet dat alleen in zijn 

late brieven. Wij hebben de doodsslaap achter ons liggen, dus als we sterven, 

zijn we bij de Heere. “Want ik wordt door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte 

om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste…” (Fil.1:23) 

[Einde citaat] 1 

 

Toen wij dit lazen, gingen er bij ons alarmbellen rinkelen en rode lampjes 

branden. Want wát is het geval? 

 

1. Wanneer Paulus schrijft, dat wij met Christus opgewekt (Efe.2:6, 

Kol.2:12, Kol.3:1), levend gemaakt (Efe.2:1,5; Kol.2:13) en in de hemelse 

gewesten gezet (Efe.2:6) zijn, maakt de apostel ons inziens gebruik van 

een “profetisch perfectum”. Deze dingen zijn nog geen realiteit (we zijn 

immers nog altijd sterfelijk en we bevinden ons nog op de aarde!), maar 

het is absoluut zeker dat we in de toekomst opgewekt, levend gemaakt 

                                                           
1 Ontleend aan: AMEN Bijbelmagazine, nummer 167, mrt-apr 2023, p.6-7. De 

markeringen met vetgedrukte tekst zijn aangebracht door ons. 
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en in de hemelse gewesten gezet zullen worden. Omdat ons Hoofd is 

opgewekt, levend gemaakt en in de hemelse gewesten gezet, zal dit op 

Gods tijd ook met ons, de leden, gebeuren. De profeten van Israël 

gebruikten dikwijls de tegenwoordige tijd wanneer ze over toekomstige 

gebeurtenissen spraken, omdat die gebeurtenissen beslist zouden 

plaatsvinden. En die stijlvorm gebruikte Paulus ook. 

 

2. Als wij bij ons sterven meteen bij de Heere zouden zijn (zoals in de 

tweede vetgedrukte regel van het citaat wordt beweerd), zouden wij 

eerder bij de Heere zijn dan de gelovigen die tijdens de “Handelingen-

tijd” en in de tijd van Paulus’ eerste brieven zijn gestorven. Wij zouden 

dan die ontslapenen “voorgaan”. Maar dit werd door Paulus ontkend. We 

lezen immers in 1 Thess.4:15, “dat wij die levend zullen overblijven tot de 

komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan”.  

 

3. Als leden van het lichaam van Christus die zijn overleden al bij de Heer 

zouden zijn, zou de opstanding voor hen al hebben plaatsgehad. Wie dat 

beweert, is volgens Paulus “van de waarheid afgeweken” en “breekt het 

geloof van sommigen af” (2 Tim.2:18). Omdat wij willen vasthouden aan 

het onderwijs van onze apostel zijn we genoodzaakt om het woord van 

het Bijbelmagazine te verwerpen. We achten Gods woord hoger dan 

mensenwoord. 

 

4. Als leden van het Lichaam na hun overlijden meteen bij de Heer 

zouden zijn, zouden zij zich één voor één bij de Heer voegen. Maar 

volgens Paulus zullen alle gelovigen in Christus zich tegelijkertijd en 

gezamenlijk bij de Heer voegen, in een “ogenblik”, wanneer de “bazuin 

van God” klinkt (1 Thess.4:13-18, 1 Kor.15:50-54). 

 

5. De Griekse tekst van Fil.1:23 zegt letterlijk: “Ik word UIT deze twee 

gedrongen: ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn, 

want dat is verreweg het beste…” Paulus spreekt in dit Bijbelgedeelte niet 

over twee, maar over drie mogelijke scenario’s: (i) Hij zou uit zijn 

gevangenschap worden vrijgelaten en in leven blijven, om de gemeente 

verder te kunnen opbouwen; (ii) Hij zou als martelaar sterven, waardoor 

er winst voor Christus zou worden behaald aangezien sommige 
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toeschouwers door dit getuigenis tot geloof zouden komen; en (iii) Hij 

zou samen met alle andere gelovigen weggerukt worden om voortaan 

altijd bij Christus te zijn. Dat laatste achtte hij “verreweg het beste”. Maar 

het was voor hem “nodiger” om te blijven (SV), want het woord van God 

was toen de apostel zijn brief schreef nog niet voltooid en de Gemeente 

moest nog verder worden opgebouwd. 

 

6. De Bijbeltekst: “Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en 

Christus zal over u lichten” (Efe.5:14) is volgens ons géén bewijs voor de 

stelling dat wij in letterlijke zin “de dood achter ons hebben gelaten”. Uit 

het tekstverband in de Efezebrief blijkt, dat de apostel hier spreekt over 

het geestelijk ontwaken van een zondaar wanneer die mens het woord 

van God hoort en dit ter harte neemt. De “doden” in deze tekst zijn 

“ontuchtplegers, onreinen, hebzuchtigen, afgodendienaars” (Efe.5:5) en 

“Sta op uit de doden” betekent volgens het tekstverband: “Neem niet 

(langer) deel aan de onvruchtbare werken der duisternis” (Efe.5:11). Efeze 

5:14 is een oproep om te gaan inzien dat de wereld in duisternis verkeert, 

en dat het licht alleen bij Christus is te vinden. Wie is ontwaakt, “wandelt 

nauwgezet” (Efe.5:15) en “begrijpt wat de wil van de Heer is” (Efe.5:17). Zo 

iemand vlucht niet in de roes van de alcohol, maar wordt vervuld met 

Gods Geest (Efe.5:18). 

 

7. In het citaat uit het Bijbelmagazine wordt beweerd, dat de waarheid 

dat gelovigen met Christus zijn opgewekt, alleen in de late brieven van 

Paulus is te vinden. Die bewering is echter aantoonbaar onjuist. We 

vinden deze waarheid al in het zesde hoofdstuk van de Romeinenbrief. In 

Rom.6:5 staat dat wij “één plant geworden zijn” (Gr. sumphutos, d.w.z. 

samengegroeid) met Christus in Zijn dood en ook in Zijn opstanding. We 

mogen ons rekenen als “dood voor de zonde”, maar “levend voor God in 

Christus Jezus, onze Heere” (Rom.6:11). Omdat wij met Christus zijn 

opgewekt, mogen wij “in een nieuw leven (Gr. in nieuwheid van leven) 

wandelen” (Rom.6:4). Het artikel in het magazine brengt tussen Paulus’ 

brieven een scheiding aan die er in werkelijkheid niet is.  

 

8. Het idee dat ons (in tegenstelling tot vroegere gelovigen) geen 

doodsslaap meer wacht omdat wij al met Christus opgewekt zijn, is niet 
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in overeenstemming met het onderwijs van de Bijbel over de opstanding 

van de doden. Volgens dit idee zou een gelovige die nu komt te 

overlijden onmiddellijk voortleven bij de Heer. Terwijl de nabestaanden 

nog in rouw zijn en het lichaam van hun geliefde overledene begraven, 

zou die persoon zich in werkelijkheid al enige dagen met een verheerlijkt 

lichaam in de hemel bevinden en “juichen voor Gods troon”. Wat de 

nabestaanden begraven, is dan slechts een “stoffelijk overschot”. Het 

heeft geen enkele functie meer en het hoeft dus ook niet gezaaid te 

worden in de aarde. Zo spreekt de Bijbel beslist NIET over de opstanding. 

Volgens de Schrift is opstanding een opwekking van het dode lichaam. 

De Here Jezus heeft immers tegen de Judeeërs gezegd:  

 
“Er komt een uur dat allen die in de graven zijn, Zijn stem [=de stem van de 

Mensenzoon] zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot 

[de] opstanding van [het] leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot [de] 

opstanding van [het] oordeel” (Joh.5:28-29, Telos). 

 

En Paulus schreef:  

 
“Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in 

vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in 

oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt 

opgewekt in kracht... Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen 

ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in 

een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen 

als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 

Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke 

moet zich met onsterfelijkheid bekleden” (1 Kor.15:42-43,51-53). 

 

Opwekking en verandering van het oude lichaam is wat de Schrift onder 

opstanding verstaat. Volgens de Bijbel wordt het oude lichaam veranderd 

in een nieuw lichaam, zodat het graf bij de opstanding leeg wordt 

achtergelaten. Het bezit van een onzichtbaar astraal lichaam los van en 

naast het oude vergankelijke lichaam, is geen Bijbelse notie, maar een 

occult denkbeeld. 

 

9. De “uitopstanding van tussen de doden uit” die Paulus (volgens de 

Griekse tekst) noemt in Fil.3:11, wordt door het Bijbelmagazine 
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beschouwd als aanduiding van een bijzonder soort opstanding die 

onmiddellijk bij het sterven zou plaatsvinden. Maar volgens Paulus zal 

die opstanding plaatsvinden wanneer de Here Jezus als Zaligmaker uit 

ons hemels vaderland komt (Fil.3:20-21), dus op het ogenblik dat hij in 1 

Thess.4:13-18 had beschreven. De uitdrukking “uitopstanding van tussen 

de doden uit” legt nadruk op het feit, dat bij die opstanding bepaalde 

mensen zullen opstaan terwijl anderen (de ongelovigen) in hun graven 

zullen blijven liggen. Maar “uitopstanding van tussen de doden uit” kan 

volgens de regels van de grammatica niet iets volstrekt anders zijn dan 

“opstanding uit de doden”. De “uittocht uit Egypte” is immers ook 

precies hetzelfde als de “tocht uit Egypte”, maar het woord “uittocht” 

benadrukt, dat de Israëlieten bij die gelegenheid het slavenhuis achter 

zich lieten. 

 

10. Het centrale punt van onze kritiek op de visie van het Bijbelmagazine 

is dit: De latere brieven van Paulus mogen ons inziens nooit zó tegenover 

zijn eerdere brieven worden gesteld alsof die latere brieven zouden 

ontkennen of tegenspreken wat in de eerdere brieven als waarheid was 

doorgegeven. In Paulus’ latere brieven worden er nieuwe dingen 

geopenbaard, maar wat eerder was geopenbaard wordt er niet ontkracht 

of terzijde geschoven. Als een christen ergens leest of in een toespraak 

hoort: “De hoop van de eerdere brieven was een andere dan de hoop van 

de gevangenisbrieven”, dan behoren alle alarmbellen in het hoofd van 

zo’n christen te gaan rinkelen. In zijn gevangenisbrieven schrijft Paulus 

over “de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen” (Kol.1:5). Maar dat 

was géén nieuwe hoop die voor die tijd volstrekt onbekend was, want de 

apostel laat erop volgen: “Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord 

van de waarheid, namelijk van het evangelie” (Kol.1:5). Kortom, de visie 

dat de latere brieven een totaal andere boodschap zouden hebben dan de 

eerdere deugt niet. Die visie moet worden beschouwd als een listige 

poging van de satan om ons te beroven van het onderwijs van de eerdere 

brieven en de Bijbelse toekomstverwachting te vervangen door een 

“kunstig verdichte fabel”.  

 

*  *  *  *  *  *  * 


