Uitverkoren

In de brieven aan de Thessalonicenzen komt het woord “evangelie” enkele malen voor.
Allereerst vinden we er de uitdrukking “ons evangelie” (1 Thess.1:4-5, 2 Thess.2:14). “Ons
evangelie” betekent gezien het tekstverband: het goede nieuws dat de briefschrijvers
Paulus, Silvanus en Timothels in Thessalonica hadden gebracht en dat sommige inwoners
van die stad hadden geloofd, zodat er in Thessalonica een gemeente van Christus was
ontstaan. Ook spreken de briefschrijvers over “het evangelie van God” (1 Thess.2:2, 2:8, 2:9)
— het goede nieuws dat God door Zijn boden liet verkondigen. Verder vinden we er de
uitdrukkingen “het evangelie van Christus” (1 Thess.3:2) en “het evangelie van onze Heer
Jezus” (2 Thess.1:8). Die uitdrukkingen mogen we opvatten als “het goede nieuws
betreffende de Messias” en “het goede nieuws van Jezus Wiens eigendom wij zijn”. Op één
plaats wordt het woord evangelie zonder nadere aanduiding gebruikt (1 Thess.2:4). Uit het
verband blijkt dat hiermee het evangelie van God is bedoeld (1 Thess.2:2,4,8).

Evangeliseren

In 1 Thess.3:6 vertellen de briefschrijvers dat Timothelis hun een “goede boodschap had
gebracht” (1 Thess.3:6). De Griekse tekst zegt dat hij hen had “geévangeliseerd”.
Evangeliseren is: iemand blij maken door hem of haar goed nieuws te vertellen. Paulus en
Silvanus hadden zich zorgen gemaakt. Ze hadden gevreesd dat de gemeente van
Thessalonica vanwege verdrukking en vervolging misschien het geloof in Christus had
losgelaten. Maar Timothelis had hun het goede nieuws gebracht dat de gelovigen in
Thessalonica staande waren gebleven en er vurig naar verlangden om hen opnieuw te
mogen zien.

“Maar nu is Timothelis van u tot ons gekomen en heeft ons de blijde boodschap gebracht
(Gr. geévangeliseerd) van uw geloof en uw liefde, en dat u ons altijd in goede herinnering
houdt en verlangt ons te zien, zoals ook wij u” (1 Thess.3:6)

In 1 Thess.3:6 heeft het werkwoord evangeliseren een alledaagse betekenis. Als je vader of
moeder ernstig ziek is en je broer komt je vertellen dat de ziekteverschijnselen plotseling
zijn verdwenen, dan word je door die broer “geévangeliseerd”. Hij brengt je een goed
bericht waarvan je helemaal blij wordt.

Uitverkoren

In hun eerste brief schrijven de apostelen met grote vrijmoedigheid over Gods verkiezing.
De christenen in Thessalonica kregen te horen:

“Wij weten, door God geliefde broeders, dat u uitverkoren bent. Want ons evangelie kwam
tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in [de] heilige Geest en <in> zeer volle
zekerheid” (1:4-5)
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Men kan dus weten, dat men een uitverkorene van God in Christus is (vgl. Efe.1:4). Toen
Paulus het goede nieuws verkondigde, dat God hem had toevertrouwd, had dat woord
sommige mensen diep geraakt. Zij waren ervan overtuigd, dat wat Paulus hun vertelde, de
waarheid was. En hun levens waren door dat bericht totaal veranderd. Ze hadden zich
afgewend van de afgoden die ze hun leven lang hadden gediend en ze hadden zich gewend
tot “de levende en waarachtige God” (1 Thess.1:9). Die radicale en plotselinge ommekeer
was het werk geweest van Gods Geest. Uit de manier waarop zij op het evangelie
reageerden, leidden de apostelen af dat zij door God uitverkoren waren.

Uit 1 Thess.1:4-5 blijkt, dat het evangelie dat Paulus predikte, niet was gericht op de
bekering van de hele wereld, maar op het bijeenroepen van een “gemeente”, een
vergadering van uitverkorenen. Aan die verkiezing van God hebben mensen zich altijd
gestoord. Dat de leiding van een onderneming mensen uitkiest om bepaalde functies binnen
hun organisatie te vervullen, beschouwt men als iets vanzelfsprekends. Maar men neemt
het de Almachtige bijzonder kwalijk, dat Hij mensen uitkiest om die in Zijn gemeente op te
nemen. Vele mensen koesteren weerzin tegen het begrip uitverkiezing omdat de christelijke
theologie van dit Bijbelse concept een karikatuur heeft gemaakt. Volgens het lutheranisme
en het calvinisme zijn de uitverkorenen de enigen die gered worden, en zijn de overige
mensen reddeloos verloren en door de Schepper bestemd voor de eeuwige verdoemenis.
Zo spreekt de Bijbel niet over Gods uitverkiezing.

De aartsvader Abraham werd door de HEERE uitgekozen (Nehemia 9:7). Door hem en zijn
nageslacht zou de hele mensheid worden gezegend (Genesis 12:2-3, Galaten 3:8). De HEERE
koos Adron uit om als hogepriester tussen Hem en het volk Israél in te staan (Numeri 16:5,
17:5; Psalm 105:26). Hij koos de zonen van Levi uit. Zij mochten Hem als priesters dienen,
Israél in Zijn naam zegenen en namens Hem recht spreken (Deuteronomium 18:5, 21:5; 1
Samuél 2:28, 1 Kronieken 15:2, 2 Kronieken 29:11). De God van lIsraél koos bepaalde
mensen uit om als vorst over Zijn volk te regeren, en Hij verwierp anderen (1 Samuél 10:24,
16:8-10; 2 Samuél 6:21; 1 Koningen 8:16, 11:34; 1 Kronieken 28:4,10; 29:1; Haggai 2:23). De
Schepper koos Israél uit om als een koninklijk en priesterlijk volk de andere volken tot zegen
te zijn (Deuteronomium 4:37, 7:6-8, 10:15, 14:2; 1 Koningen 3:8, Psalm 33:12, 135:4; Jesaja
41:8, 44:1; Jeremia 33:24). Hij koos de Messias uit als Zijn Knecht, die heel Zijn voornemen
tot uitvoering zal brengen (Jesaja 42:1-4, 49:7; Matthels 12:18 e.v.). Hij koos Jeruzalem uit
om er Zijn naam te doen wonen (Deuteronomium 18:6, 26:2, 31:11; 1 Koningen 8:16,44,48;
11:13,32,36; 14:21; 2 Koningen 21:7, 23:27; 2 Kronieken 6:5-6,34,38; 7:12,16; 12:13, 33:7;
Nehemia 1:9; Psalm 132:13). Hij koos apostelen uit om in de wereld van de opstanding van
de Messias te getuigen (Handelingen 10:41-42, 15:7). Hij koos de gemeenteleden uit tot
behoudenis, "als eerstelingen" van een later volgende oogst (2 Thessalonicenzen 2:13,
Jakobus 1:18)

Volgens de Bijbel kiest God dus bepaalde mensen uit, maar altijd met de bedoeling om via
hen anderen te zegenen. De vorming van de gemeente is niet Gods einddoel, maar slechts
het begin van Zijn totale heilsplan. Daarom schreven de apostelen:
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“Maar wij behoren God altijd te danken voor u, door [de] Heer geliefde broeders, dat God u
als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis, in heiliging van [de] Geest en geloof van [de]
waarheid, waartoe Hij u door ons evangelie <ook> geroepen heeft, tot verkrijging van [de]
heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus” (2 Thess. 2:14)

De gemeente wordt door God gered en is er door Hem toe bestemd om de heerlijkheid van
de Heer Jezus Christus te verkrijgen, maar dat geschenk heeft in Gods plan een functie.
Volgens Paulus zal de Schepper “in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn
genade betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus” (Efe.2:7, vgl. Efe.3:21). Uit
de vele plaatsen in het Nieuwe Testament waar het werkwoord voorkomt dat in Efeze 2:7
met “bewijzen” is vertaald, blijkt dat dit ‘tonen’ of ‘demonstreren’ betekent, ‘een zichtbaar
bewijs leveren’ (vgl. Rom. 2:5; 9:17 en 22; 2 Kor. 8:24; 1 Tim. 1:16; 2 Tim. 4:14; Tit. 2:10; 3:2
en Hebr. 6:10 en 11). In de wereldtijdperken die op de huidige boze eeuw zullen volgen, zal
God de verheerlijkte gemeente als toonbeeld gebruiken om aan anderen te laten zien hoe

rijk Zijn genade is, en wat die genade tot stand brengt. Uiteindelijk zal “alles wat in de
hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd worden samengebracht, in Christus”

(Efe.1:10).

Het evangelie niet gehoorzamen

In 2 Thessalonicenzen klinken er harde woorden over mensen die “het evangelie van onze
Heer Jezus niet gehoorzamen”. De apostelen Paulus, Silvanus en Timotheds schrijven:

“Wij behoren God altijd te danken voor u, broeders, zoals het betaamt, omdat uw geloof zich
zeer vermeerdert en de liefde van ieder van u allen tot elkaar toeneemt, zodat wij zelf in u
roemen in de gemeenten van God over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en
verdrukkingen die u verdraagt; een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het
koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt; daar het rechtvaardig is bij
God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust
met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van zijn
kracht, in viammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die
het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden [het] eeuwig
verderf, [verwijderd] van [het] aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn
sterkte, wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en
bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd
geworden” (2 Thess.1:3-10)

Ook in dit gedeelte spreken de briefschrijvers vrijmoedig over de toekomstige bestemming
van de christenen uit Thessalonica. Hoewel de gemeente door vervolgingen en
verdrukkingen was getroffen, was hun geloof niet gaan wankelen. Integendeel, hun
vertrouwen op God had zich “zeer vermeerderd” en de onderlinge liefde was toegenomen.
In hun eerste brief hadden de apostelen geschreven, dat uit de respons van de
Thessalonicenzen op het evangelie was gebleken, dat zij door God uitverkoren waren (1
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Thess.1:4-5). Nu herhalen ze die conclusie: de standvastigheid van de gelovigen liet zien, dat
God van plan was om hen in Zijn koninkrijk op te nemen en hen in de koninklijke
heerschappij van de Messias te laten delen. Omdat ze naar de komst van de Messias
uitzagen, werden ze in de tegenwoordige wereld verdrukt, maar God was bezig om hen
door lijden voor te bereiden op hun toekomstige functie in heerlijkheid.

Wanneer het koninkrijk van God verschijnt, bij de “openbaring van de Heer Jezus van de
hemel met de engelen van Zijn kracht, in vlammend vuur”, zal de Messias “wraak” brengen.
Het Griekse begrip ekdikesis dat als “wraak” is vertaald, betekent: herstel van het
rechtsevenwicht, door alle kwaaddoeners te straffen en elk onschuldig slachtoffer te
rehabiliteren. Dat is “rechtvaardig bij God”. Wie zich misdraagt door onschuldige
medemensen te vervolgen, zal zélf verdrukking moeten ervaren. En wie onrechtvaardig
wordt behandeld en ten onrechte wordt verdrukt, zal in vrede mogen leven en de ware rust
mogen ingaan. De Almachtige zal “hen die u verdrukken, verdrukking vergelden, en u die
verdrukt wordt samen met ons [= de apostelen en profeten] rust” (vs.6-7).

De verdrukkers die bij de openbaring van de Heer gestraft zouden worden, worden in vers 8
aangeduid als: “hen die God niet kennen” en: “hen die het evangelie van onze Heer Jezus
Christus niet gehoorzamen”. Met “hen die God niet kennen” zijn de heidenen bedoeld, de
mensen die in Handelingen 17:8 worden omschreven als “de menigte en de
stadsbestuurders”. En met “hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet
gehoorzamen” hadden de apostelen het oog op de leden van de synagoge in Thessalonica,
die uit jaloezie een volksoploop tegen de evangeliepredikers ontketend hadden
(Handelingen 17:5). Het werkwoord hupakouoo, dat in 2 Thess.1:8 is vertaald als
“gehoorzamen”, betekent: “aandachtig luisteren”, of “aandacht schenken”. Sommige
synagogeleden hadden zich door Paulus laten overtuigen, die drie sabbatten lang op grond
van de Schriften had aangetoond dat de Messias moest lijden en opstaan uit de doden, en
had uitgelegd dat Jezus de beloofde Messias was (Handelingen 17:2-3). Maar de meeste
synagogeleden weigerden om naar een boodschap over een gekruisigde Messias te
luisteren. Door in de stad onrust te stoken en de apostelen de schuld van dat oproer te
geven, probeerden ze teweeg te brengen dat het reisgezelschap van Paulus in hechtenis
werd genomen en werd terechtgesteld. Uiteindelijk kwamen de apostelen op borgtocht vrij
(Handelingen 17:5-9).

Eeuwig verderf

Over de tegenwoordige verdrukkers merken de briefschrijvers op: “Zij zullen als straf lijden
het eeuwig verderf”’. Een-en-twintigste eeuwse lezers zijn geneigd om aan deze woorden
middeleeuwse denkbeelden te verbinden, maar de tekst geeft daarvoor geen aanleiding.
“Eeuwig verderf” is niet hetzelfde als “altoosdurende pijniging”. Wat het Bijbelse begrip
betekent, kunnen we afleiden uit Bijbelteksten waarin het woord “verderf” (Gr. olethros,
Hebr. obdan) wordt gebruikt. Koningin Esther zei tegen koning Ahasveros: “Hoe zal ik in
staat zijn het onheil aan te zien dat mijn volk zal treffen? En hoe zal ik in staat zijn het
verderf van mijn familie aan te zien?” (Esther 8:6). Met de woorden “onheil” en “verderf’
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bedoelde zij, dat de Joden in het Perzische rijk zouden worden vermoord en op
gewelddadige wijze zouden omkomen. Zo gebruikte de apostel Paulus het woord verderf
ook. Wie rijkdom, overdadigheid en losbandigheid najaagt, wordt een prooi van allerlei
“dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang”
(1 Tim.6:9). Zo iemand wordt niet oud. Zijn ongezonde levensstijl leidt tot een vroegtijdig
einde.

De Here Jezus sprak over “eeuwig leven”. Zijn discipelen kregen te horen: “Voorwaar, lk zeg
ulieden, dat er niemand is, die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of
kinderen, om het Koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in dezen tijd, en
in de toekomende eeuw het eeuwige leven” (Luk.18:29-30, SV). Met de uitdrukking “eeuwig
leven” bedoelde Hij: “het leven van de toekomstige eeuw”. De gelovigen uit Thessalonica,
die ondanks verdrukking standvastig bleven, zouden dat leven ontvangen wanneer de
Messias geopenbaard werd. Maar de openbaring van de Messias zou verderf brengen over
ongelovigen die Zijn volgelingen hadden verdrukt. Zulke mensen zouden omkomen en
tijdens het hele toekomstige wereldtijdperk dood blijven. “Eeuwig verderf” is de tegenpool
van eeuwig leven. Wie als straf het eeuwig verderf lijdt, komt om wanneer de toekomstige
eeuw aanbreekt en maakt van de verdere gebeurtenissen tijdens die eeuw niets mee.

Omdat Bijbelvertalers 2 Thess.1:9 door een middeleeuwse bril lazen, voegden ze allerlei
woorden aan de tekst toe, die ontbreken in het Griekse origineel. De Telosvertaling schrijft:
“verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn sterkte”. En de
Herziene Statenvertaling zegt: “weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid
van Zijn macht”. Door zulke vertalingen wordt de indruk gewekt, dat boosdoeners zullen
worden opgesloten op een plaats die ver verwijderd is van de plaats waar Gods heerlijkheid
openbaar wordt, en dat ze daar een ellendig bestaan zullen leiden. Maar de woorden
“verwijderd” en “weg” ontbreken in de oorspronkelijke tekst totaal. De oude Statenvertaling
heeft het Griekse origineel wél letterlijk weergegeven. Daar lezen we:

“Dewelken zullen [tot] straf lijden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van
de heerlijkheid Zijner sterkte”

De apostelen spraken niet over altoosdurende smart in een afgelegen oord. Zij schreven, dat
de verdrukkers een rechtvaardig vonnis zouden ontvangen, en dat dit vonnis zal worden
geveld door de Heere, wanneer Die als Rechter verschijnt, “in de heerlijkheid van Zijn
sterkte”. Wat dat vonnis inhoudt, kunnen we in Luk.19:27 lezen:

“Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt
[ze] hier, en slaat ze [hier] voor mij dood” [SV]

De straf die in 2 Thess.1:9 wordt genoemd is de doodstraf. Maar het oordeel dat de Messias
bij Zijn komst in heerlijkheid zal voltrekken, is nog niet het laatste oordeel. Het oordeel dat
bij de wederkomst zal plaatsvinden wordt beschreven in Openb. 19:11-20:6. Dit oordeel zal
worden gevolgd door het oordeel van de grote witte troon (Openb.20:11-15), en tussen
beide oordelen zal er een periode van minstens duizend jaar verlopen (Openb.20:7-10).
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Zelfs het oordeel van de grote witte troon is nog niet het einde van het herstelwerk van de
Schepper. Want na het oordeel van de grote witte troon breekt het tijdperk van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde aan, en gedurende dat tijdperk zal God “alle dingen nieuw
maken” (Openb.21:5). Tijdens dat tijdperk vindt er nog genezing plaats: de bladeren van het
geboomte van het leven dienen tot genezing van de volken (Openb.22:2). Uiteindelijk zal de
dood er niet meer zijn (Openb.21:4). Zolang de Messias nog regeert, zoals wordt
beschreven in Openb.22:3-5, is de dood nog niet volledig afgeschaft, want de dood zal door
Hem als “laatste vijand” te niet worden gedaan (1 Kor.15:26). Zodra dat doel bereikt is, zal
Hij het koningschap overdragen aan Zijn Vader (1 Kor.15:24-28), waarna God alles zal zijn in
allen (1 Kor.15:28).

Hoe de boodschap verkondigd werd

In hun eerste brief schrijven de apostelen over hun aankomst in de stad Thessalonica. Ze
zeggen daarover:

“Zoals u weet, hebben wij vriimoedigheid in onze God gehad om tot u onder veel strijd over
het evangelie van God te spreken” (2:2b)

Toen het reisgezelschap van Paulus in Thessalonica was aangekomen, had hun boodschap
zware tegenstand en felle strijd opgeroepen. Maar God had de apostelen “vrijmoedigheid”
gegeven. Van nature zouden ze die vrijmoedigheid niet hebben gehad. In de vorige stad die
ze hadden bezocht (Filippi), waren ze immers diep vernederd, gegeseld, en in de gevangenis
gegooid (2:2a). Omdat God hun vrijmoedigheid gaf, hadden ze ondanks hun bittere
ervaringen niet gezwegen en de evangelieboodschap zonder enige terughouding ook in
Thessalonica laten klinken.

Over de manier waarop ze het evangelie hadden gebracht zeggen de briefschrijvers:

“Zoals wij door God beproefd zijn bevonden dat ons het evangelie zou worden
toevertrouwd, z6 spreken wij, niet alsof wij mensen behagen, maar God die onze harten
beproeft” (2:4)

Ze maakten in hun verkondiging niet gebruik van tactieken om mensen te vermaken, te
manipuleren of mee te slepen. Er was in hun verkondiging geen bedrog of “begoocheling”
(Gr. planee), geen onreinheid of “onzuiverheid” (Gr. akatharsia, d.w.z. bijbedoelingen), geen
list of “verlokking” (Gr. dolos, d.w.z. trucjes), geen vleierij (Gr. kolakeia) en ook geen
hebzuchtig voorwendsel (Gr. prophasei pleonexias, d.w.z. een dekmantel ten bate van eigen
gewin). Van zulke dingen onthielden zij zich (1 Thess.2:3,5). Ze zeiden niet wat mensen
graag wilden horen, wat hun publiek kon meeslepen, of wat henzelf voordeel kon
opleveren. Ze waren er alléén op bedacht om God te behagen, die hun Zijn goede nieuws
had toevertrouwd, en ze wilden aan Zijn boodschap niets toe- of afdoen.

Over hun houding ten opzichte van hun bekeerlingen schrijven ze:
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“Ook zochten wij geen heerlijkheid van mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij
als apostelen van Christus [u] tot last hadden kunnen zijn; maar wij waren vriendelijk in uw
midden, zoals een voedende moeder haar eigen kinderen koestert. Z6 wilden wij, in onze
grote genegenheid voor u, niet alleen graag het evangelie van God, maar ook onze eigen
levens meedelen, omdat u ons lief geworden was. Want u herinnert zich, broeders, onze
arbeid en onze moeite. Terwijl wij dag en nacht werkten om niemand van u een last op te
leggen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt” (1 Thess.2:6-9).

Paulus en zijn medewerkers hadden zich vorstelijk kunnen laten ontvangen. Ze waren
immers gezanten van de messiaanse Koning. Ze hadden zich kunnen laten huisvesten en
door hun publiek kunnen laten onderhouden. Maar van dat recht hadden ze geen gebruik
gemaakt. Ze hadden door te werken in hun eigen onderhoud voorzien, om geen enkele
inwoner van Thessalonica tot last te zijn, en ze hadden tijdens hun werk het evangelie van
God gepredikt. Uit het boek Handelingen weten we, dat Paulus “tentenmaker” (Gr.
skenopoios) van beroep was (Hand.18:3) — een functie die waarschijnlijk niet alleen de
fabricage en verkoop van tenten, maar ook van tassen en zakken omvatte. Dit beroep van
“leerbewerker” (NBV) werd vermoedelijk op het marktplein van de stad uitgeoefend, en
bood ruimschoots gelegenheid om met voorbijgangers een gesprek aan te knopen.

Over de inhoud en strekking van het evangelie merken ze op:

“U bent getuigen, alsook God, hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij ons onder u die
gelooft, hebben gedragen. U weet immers hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, ieder
van u vermaanden en vertroostten, en betuigden dat u zou wandelen God waardig, die u
roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid” (1 Thess.2:10-12)

Door het evangelie had God de gemeenteleden “geroepen tot Zijn eigen koninkrijk en
heerlijkheid”. Wie de evangelieboodschap gelooft, zal door de Schepper worden bekleed
met Zijn eigen heerlijkheid en met de Messias mogen regeren, wanneer het koninkrijk van
God openbaar wordt (vgl. Rom.8:17, 1 Kor.6:2-3, Efe.3:6-7).

Samenvatting

1. In hun brieven aan de christenen in Thessalonica schrijven Paulus, Silvanus en Timotheds,
dat God mensen roept “tot Zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid” (1 Thess.2:12). Wie naar
Zijn boodschap luisteren mogen “Zijn Zoon uit de hemelen verwachten”, die hen zal
“verlossen van de komende toorn” (1 Thess.1:10) en hen in Zijn eigen koninklijke
heerschappij zal laten delen.

2. Uit het feit dat de gemeenteleden Gods evangelieboodschap hadden aanvaard en dat die
boodschap in hun levens een radicale ommekeer teweeg had gebracht, concludeerden de
apostelen dat zij door God uitverkoren waren (1 Thess.1:4-5). Ze dienden niet langer de
afgoden, maar de Enige Waarachtige God.
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3. In Gods plan heeft uitverkiezing een functie. Mensen worden niet uitverkoren ten koste,
maar ten bate van het heil van anderen. Gemeenteleden zullen de heerlijkheid van hun
Heer Jezus Christus verkrijgen (2 Thess.2:14). In de toekomstige wereldtijdperken die op de
komst van de Messias in heerlijkheid volgen zullen zij toonbeelden zijn van de rijkdom van
Gods genade (2 Thess.1:10, Efe.2:7, 3:21). Ze zullen aan andere schepselen laten zien wat
Zijn genade heeft bewerkt en bij die anderen zal bewerken (Rom.8:18-22).

4. In hun tweede brief noemen de apostelen de standvastigheid van gelovigen, die ondanks
verdrukking en vervolging het geloof in Christus niet loslaten, een bewijs van het feit dat
God hen Zijn koninkrijk waardig heeft gekeurd, en dat Hij bezig is om hen door lijden voor te
bereiden op hun toekomstige taak (2 Thess.1:5).

5. In die brief spreken zij ook over mensen die “God niet kennen en het evangelie van onze
Heer Jezus Christus niet gehoorzamen” (2 Thess.1:8). Daarmee bedoelen ze: mensen die
zich tegen de evangelieboodschap verzetten en die de volgelingen van Jezus verdrukken (2
Thess.1:6). Zulke mensen zullen als straf het “eeuwig verderf” lijden, wanneer de Messias
geopenbaard wordt en op aarde begint te regeren (2 Thess.1:9).

6. De uitdrukking “eeuwig verderf” betekent dat de gestraften tijdens de toekomstige
“eeuw”, het tijdperk van het messiaanse rijk, niet zullen leven maar dood zullen blijven.
Wanneer ze nog in leven zijn als de Messias verschijnt, zullen ze de doodstraf krijgen (vgl.
Luk.19:27, Esther 8:5 en 1 Timotheiis 6:9).

7. “Eeuwig verderf” is voor deze mensen niet het definitieve einde. Want de Messias zal
tijdens Zijn regering, die zich uitstrekt over twee toekomstige eeuwen (Efe.2:7): het tijdperk
van de duizendjarige binding van de satan (Openb.20) en het tijdperk van de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde (Openb.21-22), alle vijanden overwinnen en als laatste vijand de dood
te niet doen (1 Kor.15:26). Wanneer de dood te niet is gedaan, zullen allen leven (1
Kor.15:22).

8. Omdat de evangelieboodschap felle tegenstand oproept, geeft God gelovigen
vrijmoedigheid om Zijn woord te spreken en de boodschap aan hun medemensen door te
geven (1 Thess.2:2).

9. Evangeliepredikers zijn niet geroepen om mensen te behagen, maar God Die Zijn woord
aan hen heeft toevertrouwd. Ze behoren zich te onthouden van tactieken om hun publiek te
vermaken, te manipuleren of mee te slepen (1 Thess.2:3-5).

10. Voor hun werk mogen evangeliepredikers een redelijke vergoeding vragen — maar

Paulus en zijn medewerkers achtten het beter om met hun eigen handen te werken, in hun
eigen onderhoud te voorzien en niemand tot last te zijn (1 Thess.2:6-9).
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