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Met kracht gesterkt 
 

 

Lezen: Efeze 3:14-21 

 

Het tweede gebed van de apostel Paulus in de Efezebrief vinden we in Efe. 

3:14-21. 

 

Een blijmoedige gevangene 

 

Paulus was bezorgd over de christenen waaraan hij schreef (Efe. 3:1,13; 4:1). 

Ze zouden de moed toch niet opgeven en over Christus zwijgen, nu ze 

hadden gehoord dat de apostel in hechtenis was genomen (vgl. Efe. 6:20)? 

Vanuit zijn gevangenschap liet hij hun weten:  

 

“We hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het 

geloof van Hem” (Efe. 3:12-13, grondtekst).  

 

Het is alsof Paulus schrijft: “De Vader heeft ons geweldige voorrechten 

geschonken, op grond van de trouw van zijn Zoon. Hoewel we beslist niet 

zondeloos zijn, kunnen we met vrijmoedigheid naar Hem toegaan, en al 

wat ons bezighoudt aan Hem voorleggen. Zelfs gelovigen uit de volken, 

die eens ver van God afstonden, hebben nu toegang tot de Eeuwige (Efe. 

2:11-13). Ik, Paulus, ben aangesteld om jullie dit goede nieuws te 

verkondigen (Efe. 3:7-8). Ik mag het werktuig in Gods hand zijn, waardoor 

niet-Joden van vijanden in vrienden en Joden van bange slaven in 

blijmoedige zonen worden veranderd (Efe. 1:5). Wordt dus niet moedeloos 

vanwege mijn verdrukkingen, want die betekenen voor jullie: heerlijkheid 

(Efe. 3:13)”. 

 

Kracht om stand te houden 

 

De opdracht om moed te houden konden de lezers niet in eigen kracht 

volbrengen. Paulus besefte maar al te goed, dat gelovigen, vooral in een 

situatie van vervolging, voor honderd procent van God afhankelijk zijn. In 
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zijn eerste gebed had de apostel voor de ontvangers van zijn brief 

gevraagd om de Geest van wijsheid en openbaring, zodat zij God en Gods 

bedoelingen werkelijk zouden leren kennen (Efe. 1:17). Nu bidt hij om de 

Geest van kracht om die kennis ondanks tegenstand te mogen 

vasthouden. Dan zou hun band met God zich verdiepen (Efe. 3:16).  

 

De apostel bad niet om kracht om te kunnen gehoorzamen of kracht om 

binnen de Romeinse samenleving voor de rechten van christenen te 

kunnen opkomen. Hij vroeg om kracht “opdat Christus blijvend in uw 

harten zou wonen”. Christen-zijn is iets anders dan proberen te leven 

volgens bepaalde normen en waarden, of je onderwerpen aan de regels 

van een bepaalde cultuur. Zulke dingen staan in vrijwel iedere godsdienst 

centraal. Het (ware) geloof is volstrekt anders. Dat is gebaseerd op een 

“geslachtenlang verborgen geheimenis”: “Christus in u, de hoop der 

heerlijkheid!” (Kol. 1:27, Kol. 2:3, Efe. 3:1-13). Gelovigen uit de volken 

dragen niet vrucht door bepaalde wetten en regels te gehoorzamen, maar 

doordat de Messias in hen gaat wonen en Zijn opstandingsleven in hen 

legt! 

 

In de Galatenbrief schreef Paulus over zichzelf:  

 

“Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, [doch] niet meer ik, maar 

Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het 

geloof des Zoons Gods [= van de Zoon van God], die mij liefgehad heeft, en 

zichzelven voor mij overgegeven heeft” (Gal. 2:19-20, Statenvertaling).  

 

In diezelfde brief duidt hij de gemeenteleden aan als:  

 

“mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus 

in u gestalte verkregen heeft” (Gal. 4:19). 
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Op liefde gebaseerd 

 

Wie door de Geest met kracht is gesterkt, is volgens Paulus “geworteld en 

gegrond in de liefde”. Liefde is het fundament waarop zijn levenshuis rust. 

Uit het woord “geworteld” blijkt, dat Paulus het christelijk leven vergelijkt 

met een boom en uit het woord “gegrond” dat hij het vergelijkt met een 

gebouw. Gezien het voorafgaande kan het bij dit substraat of dit 

fundament alleen maar gaan om de liefde van God die zich in de persoon 

van Jezus Christus heeft geopenbaard. 

 

Gods liefde is een onuitputtelijke levensbron en een onwrikbaar 

fundament. Daarop mag ons hele leven en ons hele optreden als 

christenen berusten. Aan de Korinthiërs schreef Paulus dan ook:  

 

“De liefde van Christus dringt ons” (2 Kor.5:14).  

 

Onze drijfveer is niet: angst voor Gods oordeel (vgl. 1 Joh.4:17-19), maar: 

een diep besef van Gods liefde. “Wij weten hoezeer de Heere te vrezen is” 

(2 Kor.5:11) betekent niet: wij weten hoe bang we voor Christus moeten 

zijn, maar: wij beseffen dat Hij ál ons ontzag verdient.  

 

Wie geworteld en gegrond is in de liefde, is in staat om “samen met alle 

heiligen te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 

en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat” (Efe.3:18-

19). Dat lijkt een paradox en is het toch niet. De liefde van Christus gaat 

de kennis (Grieks: gnosis) van mensen ver te boven. En tóch mogen wij 

die kennen. Want God kan ons door Zijn Geest epignosis schenken: 

kennis die van boven komt, en die onze natuurlijke vermogens overtreft 

(Efe. 1:17). Zijn liefde is zó groot dat we alleen “samen met alle heiligen”, 

dus de gelovigen van alle tijden en alle plaatsen, in staat zullen zijn om 

haar te begrijpen. Uit het tekstverband blijkt dat “breedte en lengte en 

hoogte en diepte” betrekking heeft op de omvang van de liefde van 

Christus.  
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Breed en lang en hoog en diep 

 

Een Duitse schrijver merkte over Efe.3:18-19 eens op: Oneindig “breed” is 

Gods liefde, want ze omspant wereld en mensheid, de hemelen en de 

aarde. De héle schepping zal door Christus worden hersteld (Rom. 8:18-21, 

Kol. 1:20). Ontzaglijk “lang” is Zijn liefde, ze reikt immers terug tot vóór 

de grondlegging der wereld en ze zal blijven voortduren in alle 

“toekomstige eeuwen” die op het huidige wereldtijdperk zullen volgen 

(Efe. 2:7). Onpeilbaar “diep” is Zijn liefde. Hoe diep moest Hij zich niet 

vernederen om mensen te kunnen behouden (Fil. 2:5-8). En hoe diep 

moet Hij niet afdalen om ieder van ons te trekken uit de tegenwoordige 

boze wereld! Onmetelijk “hoog” is Zijn liefde, want buitengewoon 

verheven is het doel dat Hij zich met gelovigen heeft gesteld. Ze zullen 

“heilig en onberispelijk zijn voor Zijn aangezicht” (Efe. 1:4). Ze zullen 

mogen “delen in de Goddelijke natuur”, dus worden bekleed met 

onsterfelijkheid en onvergankelijkheid (2 Petrus 1:4). Hun lichaam zal aan 

Zijn eigen opstandingslichaam gelijkvormig worden (Fil. 3:21, Kol. 3:4, 1 

Joh. 3:2). Ze zullen worden “vervuld tot alle volheid Gods” (Efe. 3:19). Dat 

laatste is volstrekt onvoorstelbaar. Over Gods liefde kunnen we alleen 

maar stamelen. 

 

Meer dan wij bidden of beseffen 

 

Paulus besluit zijn uiteenzetting over de voorbede op een wonderlijke 

manier. Hij had om ontzagwekkend grote gaven gebeden: om wijsheid, 

openbaring en kracht van Gods Geest, om de inwoning van Christus, om 

vervulling tot “alle volheid van God” (Efe. 1:17, 3:16-19). Om meer kan een 

mens onmogelijk vragen. En toch doet de apostel er in zijn slotzin nog 

een schepje bovenop. Hij houdt de lezers van zijn brief voor, dat God 

“blijkens de kracht die in ons werkt” in staat is om “oneindig veel méér te 

doen dan wij bidden of beseffen”! (Efe. 3:20). We denken dus altijd te 

klein van God. We kunnen niets bedenken dat voor Hem te hoog of te 

groot zou zijn. Ontvangen we niet wat we van Hem hebben gevraagd? Dat 

overkwam Paulus ook. In plaats van vrijheid om te gaan en te staan en te 

spreken waar hij maar wilde, kreeg hij gevangenschap. De “doorn in het 
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vlees” waarvan hij wenste dat die zou worden weggenomen, bleef 

aanwezig. Wanneer God ons niet lijkt te geven waarom we Hem hebben 

gevraagd, heeft Hij blijkbaar iets beters met ons voor. En in wie werkt Zijn 

kracht? “Overweldigend groot is Zijn kracht aan ons, die geloven” (Efe. 

1:19). Niet aan mensen die ijverig of waardig zijn, want dan hadden de 

meesten van ons van Hem niets te verwachten. Maar Hij betoont Zijn 

kracht in hen die geloven. En dat geloof is geen keuze of prestatie van de 

mens die gelooft – God gééft het (Efe. 2:8-9). Geloven mag zelfs de 

“grootste der zondaren” (1 Tim.1:15-16), de allerergste zondaar. 

 

Daarom kan niemand roemen (Rom.3:27, 1 Kor.1:31, 2 Kor.10:17, Efe.2:9). 

De kracht die in ons werkt is niet van ons (Efe.3:20). Het geloof dat wij 

hebben komt niet uit onszelf voort (Rom. 12:3, Efe.2:8). Het leven dat zich 

in ons openbaart is dat van Christus (Gal.2:20, 4:19; Kol.1:27, Efe.3:17). 

Alles is uit God (Rom.11:36, 2 Kor.5:18). 

 

Vandaar dat Paulus opmerkt: “Hém zij de heerlijkheid in de gemeente en 

in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid!”. 

Letterlijk staat hier: “in alle generaties van de eeuwen der eeuwen”. 

Tijdens die toekomstige eeuwen zullen de Messias en de met Hem 

verbonden gemeente met zichtbare heerlijkheid zijn bekleed. Een 

heerlijkheid die voor honderd procent van God afkomstig is, die Hém tot 

eer zal strekken en die voor alle geslachten in die eeuwen een bron van 

verbazing en aanbidding zal zijn (Efe. 3:21). 

 

 

[Gepubliceerd in juni 2002] 

  


