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De gezindheid van Christus 
 

 

Lezen: Filippenzen 2:5-8 

 

In Paulus’ brief aan de Filippenzen is de volgende aansporing opgenomen:  

 

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de 

gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar 

zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft 

aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als 

een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden 

tot de dood, ja, tot de dood des kruises” (Fil. 2:5-8). 

 

Uit dit Bijbelgedeelte blijkt dat er aan het sterven van Christus een lange 

weg van zelfverloochening vooraf is gegaan. De vernedering van de Heere 

begon niet pas in de hof van Gethsemané, of op het moment dat Hij door 

soldaten werd gegeseld. Die begon in feite al bij Zijn geboorte.  

 

Een slaaf 

 

Over de vernedering van de Messias wordt gezegd, dat Hij “de gestalte 

van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk 

geworden is”. Wie deze woorden van Paulus hoort kan zich afvragen, 

wiens slaaf de Heere Jezus geworden is: van zijn Vader, of van de 

mensheid?  

 

In Jesaja 40, en ook in latere voorzeggingen van de profeet Jesaja, wordt 

de Messias de “Knecht des HEREN” genoemd. De Heere Jezus gedroeg 

zich tijdens Zijn omwandeling op aarde als een trouwe slaaf van zijn 

Vader. Tegen Zijn discipelen zei Hij: 

 

“Mijn voedsel is, dat Ik de wil doe van Hem die Mij heeft gezonden en zijn 

werk volbreng” (Joh. 4:34, Telos).  

 



69 

 

Maar de Messias was ook een slaaf van de mensheid. Hoewel Hij zich 

nooit door mensen liet voorschrijven wat Hij moest doen, zocht Hij ook 

nooit Zijn eigen belang, maar altijd het belang van zijn medemensen. Hij, 

de Zoon des mensen, was “niet gekomen om gediend te worden, maar om 

te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen” (Mattheüs 

20:28). Hoewel de Vader Hem alles in handen had gegeven, waste Hij de 

voeten van Zijn discipelen (Joh. 13:1-20). Zo liet Hij zien dat Hij de gestalte 

van een slaaf had aangenomen om mensen van zonde te kunnen reinigen 

(Joh. 13:3). De Heer diende in opdracht van Zijn Vader. Maar Zijn dienst 

geschiedde ten behoeve van ons.  

 

Geroepen om te dienen 

 

In de brief die hij aan de Filippenzen schreef had Paulus het oog op de 

dienst van Christus ten behoeve van de mensheid. Want aan het feit dat 

de Heere bereid was om zich te vernederen tot de functie van een slaaf 

verbond de apostel de volgende conclusie:  

 

“In ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder 

lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van 

anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was...” 

(Fil. 2:4-5).  

 

Zoals Jezus de mensheid diende, zo zijn ook wij geroepen om onze naaste 

te dienen. We mogen ons niet door heerszuchtige medemensen laten 

knechten, maar we horen het belang van de naaste wél altijd hoger te 

achten dan ons eigenbelang en ons vrijwillig te vernederen wanneer 

anderen daarmee zijn gebaat. 

 

Het kruis 

 

De Heere Jezus identificeerde zich met de mensheid in haar zwakheid en 

moeite en verdriet. Hij werd zelfs één met ons door voor ons te sterven 

(Hebreeën 2:9-10). Bij dit eindpunt van Christus’ vernedering tekent 

Paulus aan, dat de Messias zich “vernederd heeft en gehoorzaam is 
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geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis”. De Heere stierf niet 

een “gewone”, natuurlijke dood, maar de meest smadelijke en 

verachtelijke, gewelddadige en pijnlijke dood die er in Zijn tijd bestond. 

Zó ver ging Zijn gehoorzaamheid, dat Hij bereid was om voor goddelozen 

te sterven. In de kruisdood van Zijn Zoon liet de Schepper zien hoezeer 

Hij de mensheid liefheeft (Joh. 3:16, Rom. 5:6-8, 1 Joh. 3:16, 4:9-10). 

 

Heerschappij over allen 

 

In verband met de verhoging van de Messias noemt Paulus drie sferen 

waarop Zijn toekomstige koninklijke heerschappij betrekking heeft:  

 

“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven 

alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen 

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle 

tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” (Fil. 

2:9-11).  

 

“In de hemel” verwijst naar de sfeer die de opgestane Heere bij Zijn 

hemelvaart is binnengegaan. In de hemel bevinden zich boodschappers 

(engelen), maar ook serafs en cherubs, naast overheden, machten en 

wereldbeheersers uit de wereld van de geesten. “Op de aarde” heeft 

betrekking op de sfeer, waarin onze Heer drieëndertig jaar heeft vertoefd. 

Met “wie op de aarde zijn” worden de op aarde levende mensen bedoeld. 

“Onder de aarde”wijst op de sfeer van de doden, het graf waarin de 

Messias gedurende drie dagen was gelegd. “Onder de aarde” bevinden 

zich alle gestorvenen, maar ook “engelen die aan hun oorsprong ontrouw 

werden en hun eigen woning verlieten” (Judas:6), “geesten in de 

gevangenis” (1 Petr.3:19) en kwaadaardige wezens die we op dit moment 

nog helemaal niet kennen (Openb.9:1-12, 9:13-21). Elk schepsel dat zich in 

deze drie sferen bevindt zal eens de knie voor Jezus buigen en zal belijden 

dat het Hem toebehoort. 

 

In Rom. 14:9 merkt Paulus op:  
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“Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij én over 

doden én over levenden heerschappij voeren zou” (Rom.14:9).  

 

Volgens deze tekst stierf Jezus en ontving Hij het ware, onvergankelijke 

leven om Zijn toekomstige bestuur zowel over doden als over levenden te 

kunnen uitoefenen. Dezelfde gedachte is te vinden in Joh. 12:32-33 en in 

Efe. 4:10, waar de apostel opmerkt:  

 

“Hij die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle 

hemelen, om alles tot volheid te brengen”.  

 

Elke sfeer van de schepping heeft behoefte aan de Messias 10, en geen 

enkele sfeer zal aan Zijn reddende en levendmakende arbeid kunnen 

ontsnappen, ook niet de sfeer van de doden (Fil. 2:8,10). We mogen ons 

met die waarheid troosten wanneer geliefden ons door de dood zijn 

ontvallen (vgl. 1 Thess. 4:13-18). 

 

Navolging 

 

Westerse christenen zijn gewend om bij het sterven van Jezus te denken 

aan de Verlosser die in onze plaats de straf voor de zonde droeg. Maar in 

Fil. 2 zegt Paulus niet, dat Jezus zich vernederde en stierf aan een kruis 

opdat wij ons niet meer zouden behoeven te vernederen en niet meer 

zouden hoeven te sterven. Integendeel, de apostel stelt ons de gezindheid 

van Christus ten voorbeeld. Door Gods genade mogen wij dit voorbeeld 

navolgen. 

 

Toen de Heere de voeten van Zijn discipelen had gewassen zei Hij:  

 

“Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt 

dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten 

gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u 

een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik gedaan heb.  

                                                           
10

 Dit zinnetje is ontleend aan een kanttekening van de kerkvader Origenes bij 

Efeze 4:10. 
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Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een 

gezant boven zijn meester. Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet” 

(Joh. 13:12-17).  

 

Petrus merkte over de gezindheid van Christus op:  

 

“Als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. Want 

hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een 

voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt 

treden” (1 Pet.2:20-21). 

 

Ook Johannes gaf zijn lezers deze opdracht:  

 

“Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft 

ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten” 

(1 Joh. 3:16).  

 

Jezus als voorbeeld, Hem navolgen, in Zijn voetstappen treden, is geen 

roomse dwaling, maar een Bijbelse opdracht. We kunnen die opdracht 

niet in eigen kracht uitvoeren, want Paulus vermaant ons: 

 

“Blijft uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die 

om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt” (Fil. 2:12-13).  

 

Omdat God Zélf in ons werkt mag de gezindheid van Zijn Zoon bij ons 

zijn. 

 

 

[Gepubliceerd in juli/augustus 2002]  

 

 

  


