Opdat u weet

Lezen: Efeze 1:15-23

In de brief aan de Efeziérs zijn twee gebeden van de apostel Paulus
opgenomen (1:15-23 en 3:14-21). Ze staan daar niet voor niets. De
onderwerpen die Paulus bezighielden, behoren ook in ons hart te leven.

Voor de gemeente

Het is opmerkelijk, dat de apostel zijn smeekgebed niet richtte op zaken
die wij belangrijk vinden. Hij pleitte niet voor grotere invloed van het
christendom in de samenleving of voor snellere gemeentegroei. Ook bad
hij niet dat de vervolgingen spoedig mochten ophouden.

Paulus vroeg of christenen de Heere “recht” mochten leren kennen (Efe.
117), dat wil zeggen: Hem mochten leren kennen zoals Hij werkelijk is. Tk
vermoed dat er tijdens de laatste kerkdienst die u hebt bezocht niet voor
dat onderwerp is gebeden. Waarom vroeg de apostel dit? Als hij om de
bekering van heidense afgodendienaars of van vijandige farizeeérs had
gevraagd, dan hadden we dat nog wel kunnen begrijpen. Maar de
gemeenteleden waaraan Paulus zijn brief schreef kenden de Heere toch
al?

Paulus dacht er anders over. Gelovigen hebben de Verlosser leren kennen,
maar ze kennen Hem nog onvoldoende. Het woord, dat met “rechte
kennis” is vertaald, kan ook als “volle kennis” worden weergegeven. Voor
zulke kennis is de werking van Gods Geest vereist, “de Geest van wijsheid
en openbaring” (Efe. 117). Die Geest weet wat er in Gods hart leeft en kan
het ons bekend maken (1 Kor. 2:11). Ons natuurlijke verstand is niet in
staat om de Almachtige te doorgronden.
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Gods bedoelingen

Uit het tekstverband blijkt, dat Paulus vooral dacht aan kennis van Gods
plannen en bedoelingen. De apostel vroeg om “verlichte ogen van ons
hart” opdat wij zouden mogen weten

“welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid van Zijn erfenis is bij
de heiligen” (Efe. 118, Telos).

Blijkbaar is er een heerlijk lotsdeel weggelegd voor “heiligen” die God
heeft geroepen en van de rest van de wereld heeft afgezonderd. Bijbelse
hoop heeft betrekking op toekomstige gebeurtenissen die nog
onzichtbaar zijn (Rom. 8:24-25), maar die hoop is in geen enkel opzicht
twijfelachtig of onzeker, want ze rust op Gods beloften. Wie in Jezus
gelooft, mag uitzien naar een geweldige toekomst.

“Zou Hij zeggen, en niet doen, of spreken en niet volbrengen?” (Numeri
23:19).

Hij zal niet nalaten om te doen wat Hij beloofd heeft (Rom. 8:29-30). De
“hoop van Gods roeping” is een zekerheid waaraan we ons mogen
vastklampen, een “anker voor de ziel” (Hebreeén 6:19).

Schatrijk

De brief begint met een lofprijzing van “de Vader van onze Heere Jezus
Christus” die “ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse
gewesten” (Efe.1:3). De Statenvertalers hebben deze Bijbeltekst
nauwkeuriger weergegeven dan het Nederlands Bijbelgenootschap, want
er staat in het Grieks werkelijk “alle”, en niet “allerlei”.

Méér zegeningen dan God ons wil schenken, zijn er in de geestelijke
wereld niet voorhanden. Het heeft God behaagd om Zijn ganse volheid in
de “Zoon van Zijn liefde” te doen wonen (Kol.119, 2:9; vgl. Joh.1:14-16).
Daaruit trok Paulus de conclusie:
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“Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom.
8:32).

De Korinthiérs hield hij voor:

“Alles is immer het uwe... doch gij zijt van Christus, en Christus is van God”
(1 Kor. 3:22-23).

Gelovigen zijn schatrijke mensen. Maar de meeste gelovigen beseffen dat
niet. Ze klagen dat ze aan alles gebrek hebben en voortdurend te kort
schieten. De apostel vroeg niet voor niets, of wij de Heere “recht”
mochten leren kennen.

Heilig en onberispelijk

Paulus merkt vervolgens op, dat de Vader ons in Zijn Zoon Jezus Christus
“heeft uitverkoren véor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en
onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht” (Efe.1:4). Onze
eindbestemming - een toestand van heiligheid en onberispelijkheid -
stond voor de grondlegging der wereld al vast. Lang voordat wij begonnen
te zondigen of zelfs nog maar bestonden. Lang voordat Adam, de eerste
mens, in zonde viel. Lang voordat de wereld zoals wij die kennen in het
aanzijn werd geroepen. Téen heeft God al bepaald dat wij bij Zijn Zoon
zouden worden ingelijfd. De zondeval, die daarna plaatsvond, en de
misstappen die mensen sedert die val elk ogenblik hebben gemaakt,
verrasten Hem niet en dwongen Hem niet om Zijn plannen te wijzigen.
Wat Hij zich heeft voorgenomen, zal Hij beslist uitvoeren, alle tegenstand
ten spijt (Jesaja 14:24-27, 46:10; Daniél 4:34-35).

Zal God met zwakke en ongehoorzame mensen zoals wij wel ooit tot Zijn
doel komen? Het antwoord van de Bijbel luidt: “Beslist, we zullen zijn tot
lof van Zijn heerlijkheid” (Efe. 1:12). Christenen deugen evenmin als alle
andere mensen (Efe. 2:1-10). Maar God is in staat om alle dingen aan Zich
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te onderwerpen (Fil. 3:21). Christus’ gemeente zal daarvan eens het
levende bewijs vormen (Efe. 2:7).

Onze kerk heeft een orgel, dat dikwijls vals klinkt omdat het in slechte
staat verkeert. Eens werd het echter bespeeld door een orgeldocent van
een conservatorium. Toen kon men zijn oren niet geloven: het gammele
instrument klonk prachtig! Hoe armzaliger het materiaal, des te groter is
de roem van de kunstenaar die er iets uit weet te scheppen.

Zonen

Paulus zegt, dat God ons al vooér de grondlegging van de wereld heeft
bestemd om “als zonen van Hem te worden aangenomen” (Efe. 1:5). Als de
Schepper knechten in dienst neemt, is dat een grote eer voor de
betrokkenen. Maar God heeft voor ons iets weggelegd dat nog veel
grootser is. We mogen kinderen van Hem zijn, broeders van de Heere
Jezus Christus (Rom. 8:29, Kol. 3:3-4, Hebreeén 2:11, 1 Joh. 3:1-2). Geen
knechten maar zonen. Geen slaven maar erfgenamen (Gal. 4:7, vgl. Gal.
3:29 en Rom. 8:17).

Mensen uit een andere cultuur die christen worden voelen de rijkdom van
die belofte dikwijls beter aan dan wij. De Schepper wil ons met een
onverbrekelijke familieband aan Zich verbinden. En dat niet op grond van
onze verdiensten, maar op grond van Zijn genade, waarmee Hij ons heeft
“begenadigd in de Geliefde” (Efe. 1:6). Laten we niet achteloos aan Zijn
belofte voorbijgaan. Er doen in kerk en kring allerlei redeneringen de
ronde die zich tegen Gods woord keren en die door de boze worden
verspreid om de “Geest van openbaring” te smoren.

Verlost en vergeven

“En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen” (Efe. 1:7)
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merkt Paulus vervolgens op. Gods vergeving hoeven wij niet af te smeken.
In Christus hébben we die al, en ook de verlossing. Hoewel ons lichaam
nog niet is bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid, staat die
verlossing vast (Rom. 8:23). Jezus heeft er Zijn bloed voor gestort. Onze
Leidsman is ons voorgegaan (Hebreeén 12:2) en heeft onvergankelijk leven
aan het licht gebracht (2 Timotheis 1:10). De Eersteling is al uit de doden
opgestaan (1 Kor. 15:20), en God heeft ons als onderpand bij zijn belofte
zijn Geest gegeven (Efe. 1:114). Wanneer het Lichaam van Christus
compleet is, zullen de leden in een oogwenk opgewekt of veranderd
worden en Jezus tegemoet gaan in de lucht, om voor altijd bij Hem te zijn
(1 Thess. 4:13-18, 1 Kor. 15:51-54).

Zijn wil bekendgemaakt

Uit het feit dat God ons “de verborgenheid van Zijn wil” bekend heeft
gemaakt, blijkt dat Hij ons als Zijn kinderen heeft aangenomen (Efe. 1:8-
9). Een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar voor zijn vrienden en zijn
kinderen heeft de heer geen geheimen (Joh. 15:15). Waar buitenstaanders
nog geen enkele weet van hebben, dat mogen wij dankzij Gods
onverdiende goedheid nu al weten: dat de schepping eens aan een nieuwe
“bedeling”, een nieuwe vorm van bestuur, zal worden onderworpen.

Het is Gods bedoeling om Christus als Hoofd te stellen over “al wat in de
hemelen en op de aarde is”. Zijn offer heeft niet alleen betrekking op de
gemeente, maar ook op de rest van de schepping. Die zal “van de slavernij
aan de vergankelijkheid worden bevrijd en in de vrijheid van de
heerlijkheid van de kinderen van God komen te staan” (Rom. 8:8-21).
Door het bloed van het kruis zal de Almachtige uiteindelijk de hele
schepping met Zich verzoenen (Kol. 1:19-20). Dan zal geen enkel schepsel
meer vijandschap tegenover Hem of tegenover enig medeschepsel
koesteren (Fil. 2:19-21). De Schepper zal uiteindelijk “alles zijn in allen” (1
Kor. 15:28).
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Nog niet

De HEERE lijkt nog oneindig ver van Zijn doel verwijderd. Als we naar
onszelf kijken zien we zonde en vergankelijkheid. Als we om ons heen
kijken zien we vijandschap en strijd, niet alleen in de mensenwereld maar
ook in de natuur. Om de Schepper “recht” te leren kennen, is de Geest van
wijsheid en openbaring nodig. Die kan de ogen van ons hart verlichten en
ons woorden in de mond leggen om tegenover anderen van Hem te
getuigen (Efe. 118, 6:19).

[Gepubliceerd maart 2002]
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