
Wanneer het lichaam van Christus is ontstaan 

“Vanaf welk ogenblik is dit lichaam van Christus er? Pas vanaf de gemeente in Antiochië 

(Hand.11:26)? Pas ná het boek Handelingen (Hand.28:28)? Of zelfs pas ná de gevangenisbrieven van 

de apostel Paulus? Efeze 2:14-16 geeft hierop een duidelijk antwoord: Vanaf het kruis van Christus! 

Want toen Hij aan het kruis hing, heeft Hij “die beiden” – gelovige Joden en gelovigen uit de volken – 

in Zichzelf tot één nieuwe mens, tot één lichaam samengevoegd, aangezien Hij de scheidingsmuur 

van de wet afgebroken heeft, die hen vroeger scheidde. Sedert het kruis van Christus is er de 

gemeente van eerstelingen uit Joden en heidenen, die leden van Zijn lichaam zijn, omdat ze aan de 

heilige Geest deel hebben gekregen. “Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, 

hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken 

gegeven” (1 Kor.12:13). 

[ontleend aan: Wolfgang Jugel, “Die Feste Israels – ein Spiegel des göttlichen Heilsplans”. Heilbronn: 

Paulus-Verlag, 1999, pp.21-22. Door ons in het Nederlands vertaald] 


