Blijven staan

Lezen: Efeze 6:10-20

Aan het eind van het Bijbelboek dat wij “de brief aan de Efeziérs” noemen,
roept Paulus ons op om “de wapenrusting van God” aan te doen, zodat wij
stand kunnen houden tegen de “verleidingen van de duivel”™. We zijn
verwikkeld in een geestelijke strijd (Efe. 6:10-20).

Opdracht

De opdracht die Paulus hier geeft is in twee opzichten opmerkelijk. Ten
eerste spreekt de apostel niet over “terrein veroveren”, maar over
“standhouden”. Hij gebruikt dit woord viermaal. Allereerst in vers 11: “om
te kunnen standhouden tegen de verleidingen”, daarna in vers 13: “om
weerstand te kunnen bieden”. Aan het eind van hetzelfde vers nogmaals:
“om... stand te houden”, en tenslotte in vers 14: “Stelt u dan op...” Blijkbaar
lopen christenen het gevaar, om niet op hun plaats te blijven staan maar
om de positie waarin God hen heeft gesteld te verlaten. De listen van de
boze zijn erop gericht om ons te doen dwalen (vergelijk 2 Kor. 11:3-4, Gal.
1:6-10, Kol. 2:4 e.v.).

Het tweede dat aan Paulus’ opdracht opvalt, is de belofte dat God
gelovigen alles wil schenken wat ze nodig hebben om tegen de boze te
kunnen standhouden. Wij mogen “krachtig worden in de Heere en in de
sterkte Zijner macht” (vs.10). Hij schenkt ons een compleet gevechtstenue.
De volledige uitrusting is van Hem afkomstig. We behoeven die alleen
maar “aan te nemen”. De boze is oneindig veel sterker en slimmer dan wij,
maar omdat de Almachtige ons wil bekleden met Zijn eigen macht
kunnen we in het conflict met onze vijand toch stevig overeind blijven en
op onze plaats blijven staan.

® In de oorspronkelijke Griekse tekst wordt voor “verleidingen” het woord
methodeias gebruikt, dat “listige strategieén” betekent.
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Paulus benadrukt dat we de complete uitrusting moeten aandoen. In zijn
betoog gebruikt hij het Griekse woord panoplia, dat “gehele wapenrusting”
betekent. Wanneer een bepaald lichaamsdeel onbedekt blijft, zal de
vijand zijn aanvallen juist op die zwakke plek richten. Alleen wanneer we
“onze taak geheel vervuld hebben”, dus alle uitrustingsstukken hebben
aangenomen, zullen we kunnen standhouden (vs.13).

Gordel

Het eerste uitrustingsstuk is een gordel: “de lendenen omgord met de
waarheid”. Die koppelriem wordt ons geschdnken. We hoeven hem alleen
maar om te gespen.

Uit het tekstverband blijkt, dat “waarheid” een aanduiding is van “het
evangelie van de behoudenis” (Efe. 1:13): Gods goede nieuws, dat onder
invloed van “allerlei wind van leer” (Efe. 4:14-15) kan worden vergeten.
Dwalingen worden verkondigd door mensen, maar ze hebben een
satanische oorsprong (vgl. 1 Timothelis 4:12, 2 Timotheiis 2:25). In de
Griekse tekst van Efe. 4:14 ontbreekt het woordje “hun”. Niet de mensen
die een dwaalleer brengen zijn sluw, maar de denkbeelden, de
misvormingen van de waarheid die zij verkondigen, zijn listig. De
misleidingen van de duivel vinden vooral plaats op godsdienstig terrein.

Gelovigen mogen zich omgorden met de waarheid, dat God hen al véor de
grondlegging der wereld heeft uitverkoren om heilig en onberispelijk te
zijn voor Zijn aangezicht (Efe. 1:4, vgl. Efe. 5:27 en Kol. 1:22). Hij heeft hen
toen al bestemd voor de positie van zonen, niet op grond van werken die
zij zouden doen, maar opdat ze zouden zijn “tot lof van de heerlijkheid
van Zijn genade” (Efe. 1:5-6, vgl. Efe. 2:8-9). Christenen bezitten de
vergeving van de overtredingen (Efe. 1:7). In de toekomstige eeuwen
zullen ze als een verheerlijkt lichaam met hun Hoofd zijn verbonden, een
zegenrijke heerschappij uitoefenen over de hele schepping en een
toonbeeld zijn van de uitnemende rijkdom van Gods genade (Efe. 2:6-7,
Efe. 1:22-23 en Rom. 8:19-23).
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Als we nog niet beseffen voor welke positie en taak we zijn bestemd en
niet weten welke zegeningen God ons heeft geschonken, dan hebben we
ons nog niet omgord met de waarheid. We kunnen ons dan laten leiden
door wat onze ogen zien, en een negatief beeld van onszelf en van onze
medechristenen gaan koesteren. In dat geval kunnen we de rest van onze
wapenrusting ook niet goed gebruiken. Want de koppelriem, die alles op
de juiste manier bij elkaar houdt, ontbreekt.

Pantser

Het tweede uitrustingsstuk dat God ons heeft geschonken is “het pantser
der gerechtigheid” (vs.14). Dat beschermende harnas bestaat niet uit onze
eigen gerechtigheid, een gerechtigheid die we verkregen door te
gehoorzamen aan een wet, maar uit gerechtigheid van God, de
gerechtigheid “welke uit God is op de grond van het geloof”, het geloof
van Christus (2 Kor. 5:21 en Fil. 3:9) °.

Paulus omschrijft de ware gerechtigheid als “gerechtigheid Gods door het
geloof van Jezus Christus voor allen die geloven” (Rom. 3:22).
Rechtvaardiging om niet, uit Gods genade, door de verlossing die in
Christus Jezus is (Rom. 3:24). Wij werden “gerechtigheid van God” omdat
de Schepper “Hem die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde heeft
gemaakt” (2 Kor. 5:21). Gelovigen zijn in Christus volmaakt (Fil. 3:15, Kol.
1:28).

De duivel, die het woord van God dooreenwerpt, wil ons dit doen
vergeten, en ons gerechtigheid van onze eigen inspanningen laten
verwachten. Wanneer hij gelovigen in de waan kan brengen dat ze Gods
gunst moeten verdienen, zijn ze spoedig verslagen. Menselijke
gerechtigheid is te vergelijken met vuilnis of vodden (Fil. 3:4-11, Jesaja
64:6). Die kan ons onmogelijk beschermen tegen de aanvallen van de
boze.

? In de oorspronkelijke Griekse tekst van Fil.3:9 staat “geloof van Christus”, niet:
“geloof in Christus”. De gerechtigheid van God is er niet door of dankzij onze
trouw, maar door en dankzij de trouw van Christus.
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Schoenen

Paulus vervolgt: “de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het
evangelie des vredes” (vs.15). Het goede nieuws van de vrede is de stevige
grond waarop we mogen staan. Als dat onze basis is, zullen we niet
gemakkelijk heen en weer worden bewogen (Fil. 4:7). “Wij dan,
gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere
Jezus Christus” (Rom. 5:1). En wie die vrede heeft leren kennen, staat klaar
om er anderen in te laten delen. We mogen het goede nieuws van de vrede
aan elke voorbijganger verkondigen (vgl. Jesaja 52:7-8).

De boze wil ons ertoe aanzetten om andersdenkenden te gaan bestrijden.
Maar volgens Gods woord hebben we niet te strijden tegen “vlees en bloed”
(Efe. 612). We hebben niet te worstelen met sterfelijke en vergankelijke
mensen, maar met geestelijke machten van de boosheid in de hemelse
gewesten. Menselijke vijanden mogen we geen kwaad voor kwaad
vergelden, maar we behoren hen te zegenen (1 Petrus 3:9).

De duivel wil ons beroven van de vrede, die we hebben ontvangen (Rom. 51,
8:1). Hij fluistert ons in, dat we geen “gerechtigheid Gods” geworden zijn
maar nog lang niet aan Gods maatstaf voldoen en dat we, als we niet
oppassen, verloren zullen gaan. Hij ontkent dat we “vergeving van de
overtredingen” bezitten, en maakt ons wijs dat we onze schuld nog elke dag
groter maken. Zo probeert hij ons onzeker te maken.

Schild

Het vierde uitrustingsstuk is het “schild van het geloof”. Achter dat schild
kon een bukkende soldaat zich verschuilen, want het was bijna zo groot als
een deur. De duivel bestookt ons met angst, twijfel, teleurstelling, dwaze
fantasieén en zondige gedachten. Zonder bescherming zouden we direct in
brand staan, want de pijlen van de boze vinden voedsel in ons hart. Maar
met het schild dat God ons heeft gegeven, kunnen we “alle brandende
pijlen” doven die er op ons worden afgevuurd (vs.16).
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Geloof als schild betekent: vertrouwen op de Almachtige en op zijn Zoon,
Jezus Christus. In Efe. 115 heeft “geloof in de Here Jezus” de betekenis van
“vertrouwen op de Here Jezus”, en in Efe. 2:8-9 schrijft Paulus: “Want door
genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een
gave van God”. Met geloof hangt dus het inzicht samen, dat we voor
honderd procent van God athankelijk zijn. De kracht van het geloof schuilt
niet in het geloof zelf, maar in Hem op wie het geloof zich richt.

Angst en twijfel, boosheid en begeerte kunnen we niet in eigen kracht
uitblussen. Hoezeer we ons best doen om zulke gevoelens te onderdrukken,
het vuur zal telkens opnieuw oplaaien. De boze probeert ons zover te
krijgen dat we van de ene naar de andere vuurhaard rennen en ons
tevergeefs inspannen om die te doven. Dan vergeten we spoedig wie we zijn
in Christus. We kunnen onszelf dan alleen nog maar zien als ellendige
zondaren, en we beseffen niet meer dat God ons heeft verlost en vergeven
en in de positie van “zonen” heeft gesteld.

We behoren het schild van het geloof op te heffen en met David te belijden:
“Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net”
(Psa.25:15).

“Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild” (Psa.33:20).

De strijd is niet van ons, maar van Hem (1 Sam.17:47). Christenen moeten
niet op zichzelf of op hun eigen zwakheid zien, maar op God en Hem de eer
geven (Rom. 4:16-22). Alleen ddn kunnen ze standhouden.

Helm

Dan is er “de helm des heils”, die we mogen aannemen als bescherming
voor ons hoofd, “want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het
verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons
gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met
Hem zouden leven” (1 Thess. 5:8-10).
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Met die woorden mogen we elkaar aansporen (1 Thess. 5:11). Niets kan ons
scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:28-39). Daar zijn geen
“mitsen” of “maren” bij. Ons behoud is niet afhankelijk van wat wij
presteren. Het is geheel uit God (1 Kor. 1:8-9, Efe. 2:8-9). Daarom kan ook
niemand roemen.

De boze wil ons aan de uitkomst van de strijd doen twijfelen. Een soldaat
die aan de goede afloop twijfelt, raakt gedemotiveerd en kan aan
aanvallen niet langer weerstand bieden. Met de helm van het heil wil God
ons denken beschermen: “Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen” (1
Thess. 5:23-24). De goede afloop is zeker, want de Almachtige kan en zal
beslist doen wat Hij heeft beloofd.

Zwaard

Tenslotte is er “het zwaard van de Geest, dat is het woord van God” (Efe.
6:17). De vertaling: “dat is het woord van God” is niet helemaal juist. We
zouden moeten zeggen: “dat is een woord van God”. Want in de
oorspronkelijke Griekse bijzin die Paulus schreef ontbreekt het bepaald
lidwoord. En voor “woord” gebruikte de apostel niet het Griekse begrip
logos maar het begrip réma. Hij sprak niet over het woord van God in het
algemeen, maar over een “uitspraak” van God, een bijzonder Bijbelwoord
dat betrekking heeft op de bijzondere situatie waarin wij verkeren.

Het lidwoord ontbreekt in vers 17 niet voor niets. Bijbelkennis is niet
voldoende om aan de duivel weerstand te kunnen bieden. De boze kent
de Schrift veel langer dan wij en hij kan hem buitengewoon listig citeren.
Als we met behulp van onze eigen kennis weerstand zouden moeten
bieden, zou het slecht met ons aflopen. Het zwaard waarmee we de
aanvallen van de boze afslaan hanteren we daarom niet zelf, maar het
wordt gehanteerd door Gods Geest. Die brengt ons op het juiste moment
een Bijbelwoord in gedachten, waarmee we de tegenstander kunnen
afweren. Niet Bijbelkennis in het algemeen biedt bescherming, maar het
Schriftwoord dat op onze bijzondere situatie van toepassing is. Zo'n
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passende “uitspraak van God” mogen we ons door Gods Geest laten
schenken.

Gebed

Uit de manier waarop Paulus zijn betoog vervolgt, blijkt opnieuw dat de
apostel met zijn beeldspraak over de onderdelen van een wapenrusting
ons wijst op onze volstrekte athankelijkheid van God. Hij schrijft in vers
18:

“En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in
de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle
heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord
geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend
te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe
vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken” (Efe. 6:18-20).

Zelfs Paulus had voortdurend voorbede nodig. Van routine of
zelfverzekerdheid in de woordverkondiging mag er geen sprake zijn. We
zijn in de geestelijke strijd totaal van God afhankelijk.

Ook bidden kunnen we niet in eigen kracht. Gebeden kunnen prachtig
klinken en toch niets uitrichten tegen de duivel. “Bidden in de Geest” is
iets anders dan een formuliergebed uitspreken. Het staat lijnrecht
tegenover: zelf onze plannen maken en vervolgens aan God vragen om die
te zegenen. In de Geest bidden kan alleen iemand, die beseft dat hijzelf
niet bidden kan.

Het is opmerkelijk, dat Paulus ons opdraagt om te bidden “voor alle
heiligen”. Hebt u wel eens gebeden voor christenen, die een volstrekt
andere theologische koers volgen dan uzelf? Ik bedoel daarmee niet, of u
aan God hebt gevraagd om hen tot uw standpunt te bekeren. Volgens
Paulus moet u vragen, of God hen vast wil stellen in de waarheid en hen
in Zijn dienst wil gebruiken. Wanneer u z6 voor hen in het strijdperk
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treedt, bidt u voor alle heiligen. Dan hebt u de juiste houding
aangenomen.

[Gepubliceerd in november 2001]



