Tot wat of tot Wie?

Lezen: 1 Thessalonicenzen 1:2-10

Jaren geleden las ik een opmerkelijk bericht. Een volksstam in de derde
wereld bevond zich op een keerpunt in haar geschiedenis. Zij waren altijd
polytheisten geweest, maar nu overwogen ze om zich tot de islam of het
christendom te bekeren. Aangezien het bericht in een christelijk blad was
afgedrukt, werd in de tekst de hoop uitgesproken dat men voor het
christendom zou kiezen.

Met die wens kon ik wel instemmen, maar eerlijk gezegd ergerde ik me aan
de stijl van het artikel. De schrijver ging er namelijk van uit, dat zending en
evangelisatie tot taak hebben om heidenen tot het christendom te bekeren.
Hij veronderstelde dat alles in orde zou zijn, wanneer de stam het
christendom zou aannemen. In zijn artikel werd het woord “christendom”
dikwijls herhaald. Maar over “de Vader” en “de Zoon van zijn liefde” werd er
nauwelijks gesproken.

Bijbels spreken

De Bijbel spreekt op een andere manier over bekering. Toen een engel de
geboorte van Johannes de Doper aankondigde, merkte hij over het beloofde
kind op: “Velen der kinderen Israéls zal hij bekeren tot de Heere, hun God”
(Luk.1:15-16). Toen een verlamde man, Aenéas, door Petrus in de naam van
Jezus werd genezen, “zagen alle bewoners van Lydda en Saron hem en
bekeerden zich tot de Heere” (Hand.9:32-35). Aan “vreemdelingen in de
verstrooiing”, Joden buiten het land Israél, schreef Petrus: “Gij waart
dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de Herder en
Hoeder van uw zielen” (1 Pet.2:25). Wanneer het volk Israél in de toekomst
“tot de Heere bekeerd zal zijn”, zal de bedekking die bij het lezen van Mozes
nu nog over hun hart ligt, worden weggenomen (2 Kor.3:16, Statenvertaling).
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Tot de levende God

Toen Cyprische en Cyreense Joden de Heere Jezus aan Grieken begonnen te
prediken, “was de hand des Heeren met hen, en een groot aantal kwam tot
het geloof en bekeerde zich tot de Heere” (Hand.11:20-21). De apostelen en
oudsten die te Jeruzalem bij elkaar waren, stelden een rondzendbrief op ten
behoeve van “hen, die zich uit de volken tot God bekeren” (Hand.15:19-20).
Barnabas en Paulus verkondigden aan heidenen dat zij zich van het “jjdel
bedrijf’ van de afgodendienst moesten “bekeren tot de levende God, die de
hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft” (Hand.14:15). Tegen
de Atheners zei Paulus, dat de Schepper de aan de volken toegemeten tijden
en de grenzen van hun woonplaatsen heeft bepaald, “opdat zij God zouden
zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten” (Hand.17:26-27).

De Waarachtige dienen

De opgestane Heer had Saulus naar de volken gezonden “om hun ogen te
openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de
satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de
geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Hem” (Hand.26:17-18).
Sindsdien predikte Paulus overal, dat Joden en heidenen “zich met berouw
zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in
overeenstemming” (Hand.26:20).

De “Vader van onze Heere Jezus Christus” had de gelovigen in de stad
Kolosse “verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
koninkrijk van de Zoon zijner liefde” (Kol.1:13-14). Van de Thessalonicenzen
werd in heel Achdje verteld, hoe zij zich “van de afgoden tot God bekeerd
hadden, om de Levende en Waarachtige te dienen, en uit de hemelen zijn
Zoon te verwachten” (1 Thess.1:9-10).

God vinden

Als u het bovenstaande met aandacht hebt gelezen, zal u één ding zijn
opgevallen. Israélieten moesten zich bekeren tot de Heere die een
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verbond met hen had gesloten. Grieken bekeerden zich tot de opgestane
Messias. Uit de volken bekeerden velen zich tot God, dankzij de
inspanningen van Paulus en diens medewerkers. Polytheisten wendden
zich van hun nietige afgoden tot de levende God die alle dingen heeft
gemaakt. Wie zich wendt tot zijn Schepper, is bekeerd. Zo iemand is uit
de macht der duisternis verlost en onder de zegenrijke heerschappij van
Gods Zoon gebracht. Heidenen bekeren zich volgens het Nieuwe
Testament niet tot het christendom, maar tot God - om Hem te dienen en
uit de hemelen zijn Zoon te verwachten. Dwalende mensen bekeren zich
niet tot een godsdienst, maar tot de Herder en Hoeder van hun zielen.

De Bijbel verbeteren?

Misschien beschouwt u het bovenstaande wel als een valse tegenstelling.
Bekering tot God of tot het christendom is toch precies hetzelfde? Wie tot
God is bekeerd, heeft zich toch ook tot het christendom gewend? Het
christendom is immers uit God?

Zo'n tegenwerping zou ik willen beantwoorden met een wedervraag.
Waarom willen wij andere taal gebruiken dan de Bijbel? Waarom denken
we het Bijbels spraakgebruik te moeten “verbeteren” en er zelfbedachte
termen voor in de plaats te moeten stellen? Zou Hij die de tong heeft
geschapen, zich gebrekkig uitdrukken? Waar blijft bij dit alles het respect
voor Gods woord?

Verkeerde motieven

Achter de taal die mensen gebruiken gaat een gedachtewereld schuil.
Begrippen die niet aan de Bijbel zijn ontleend werden ongetwijfeld
geformuleerd om on-Bijbelse denkbeelden te kunnen rechtvaardigen.
Zulke begrippen hebben dikwijls een lange voorgeschiedenis. De meeste
christenen zich van hun oorsprong niet meer bewust.

Zonder de levende God en zijn Zoon, Jezus Christus, is het christendom
slechts één van de grote wereldgodsdiensten. Een godsdienstige stroming
van de tegenwoordige boze eeuw die bij de verschijning van de Verlosser
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in heerlijkheid voorgoed zal verdwijnen. Tot het christendom (of het
protestantisme) kan men zich om allerlei redenen bekeren. Bijvoorbeeld
omdat men streeft naar politieke onathankelijkheid. Of omdat men het
christendom vereenzelvigt met voorspoed, rijkdom en technologische
vooruitgang. Christenen in Afrika of Azié zullen eerder subsidie krijgen
van westerse landen dan islamieten. In het verleden zijn hele volken op
zo'n twijfelachtige wijze gekerstend. Zij gingen uit eigenbelang over tot
het christendom. Gelukkig zijn er ook altijd enkelingen geweest, die zich
niet wendden tot het christendom, maar tot de Herder en Hoeder van
hun zielen. Alleen zulke enkelingen waren christen in Bijbelse zin.

Wat of in wie?

Toen Paulus aan het eind van zijn loopbaan was gekomen en wist dat hij
zou worden terechtgesteld, schreef hij niet: “Ik weet wat ik geloofd heb. Ik
weet dat het de waarheid was, wat mijn tegenstanders ook mogen
beweren”. De apostel zei: “lk weet, op Wie ik mijn vertrouwen heb
gevestigd” (2 Tim.1:12). Dat is ontzaglijk veel rijker.

Het doel van zending en evangelisatie is niet dat onwetende
buitenstaanders bepaalde leerstellingen, godsdienstige rituelen en
wetsvoorschriften leren kennen. Het doel is dat zij Christus leren kennen,
omdat de kennis van Christus Jezus, de Heere, alles te boven gaat (vgl.
Fil.3:2-16). Hij zal ons niet begeven of verlaten, ook niet in het uur van
onze dood. Hopelijk heeft de stam zich tot Hém bekeerd.

[april 2003 gepubliceerd]



